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Verloop

• Welkom

• Gebed

• Wat hebben we gehoord?

• Waar willen we aan werken?
• De kerk van de toekomst

• Vormingsdag parochieploegen

• Slot

• uitnodiging



Lezing Joh 17, 6-21

Ik heb aan de mensen 
die u mij uit de wereld gegeven hebt 
uw naam bekendgemaakt. 
Zij waren van u, 
maar u hebt hen aan mij gegeven. 

Ze hebben uw woord bewaard,
en nu begrijpen ze 
dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.



Ik ben al niet meer in de wereld, 
ik ga naar u toe, 
maar zij blijven wel in de wereld. 
Heilige Vader, 
bewaar hen door uw naam, 
de naam die u ook aan mij gegeven hebt, 

zodat zij één zijn zoals wij één zijn.



Nu kom ik naar u toe, 
en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, 
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.

Heilig hen dan door de waarheid. 
Uw woord is de waarheid.
Ik zend hen naar de wereld, 
zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb mij geheiligd omwille van hen, 
zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.



Ik bid niet alleen voor hen, 
maar voor allen 
die door hun verkondiging 
in mij geloven.

Laat hen allen één zijn, Vader. 
Zoals u in mij bent en ik in u, 
laat hen zo ook in ons zijn, 
opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.



ONZE VADER

we bidden samen



Wat hebben we gehoord?      Waar willen we aan werken?



Wat maakt ons tot christen?

Doopsel

Naar Christus toeleven

Dienstbaarheid vanuit het evangelie

Aandacht voor zwakke mens
Eucharistie

Christus spreekt nooit tot één mens alleen
Hij wil dat we gemeenschap vormen

Eenheid in verbondenheid

Niet van Paulus, van Apollos of Kefas, maar 

van Christus



Is de zondagse eucharistie voedsel voor ons?

erkenning dat dit inderdaad zo is

door vergevingsmoment

luisteren naar het Woord

communie – de werkelijke aanwezigheid van Christus
in gemeenschap vieren dat Christus leeft

de eucharistie is het uitgangspunt



Delen we ons geloof met elkaar en met de mensen die we 

ontmoeten?

Een eerder aarzelende ‘ja’ en erkenning dat dit moed vergt.

We moeten een missionaire parochie zijn
nederig maar overtuigd.

Dan zijn we aantrekkelijk,

dan vragen mensen zich af: hoezo?



Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap het evangelie 

(her)ontdekken?

Door de Bijbel en de eucharistie.

Bijbels leerhuis: de kleine profeten.
Volgend jaar: Sycamore → geloofscafé



Hoe proberen we contact te krijgen/houden met armen, zieken, 

rouwenden, eenzamen, werklozen, vluchtelingen?

Besef dat dit moeilijk is en dat we hier zeker aandacht voor 

moeten hebben.

We zijn er vanuit de parochieploeg mee bezig.
Buddyschap – parochiale caritasafdeling,

er is op diocesaan vlak heel wat,

en we moeten daarmee bekend worden.



Wat zijn volgens jou de sterktes van onze Mariaparochie?

Onthaal voor de viering en diversiteit daarbij

Noveen, Mariavieringen, Mariaprocessie

Acolietenwerking: diversiteit, niet gebonden aan één plaats
Livestreamen

Diversiteit bij de medewerkers aan de offerande

Lectoren en koren die samenwerken aan vieringen

Samenwerking van de catechese

Gelovigen die wisselen van kerkplek zoals het hen uitkomt



Wat zijn volgens jou de sterktes van onze Mariaparochie?

Openhouden van 6 kerkplekken voor stilte en gebed
Groeien in verbondenheid

Krachten bundelen

Voor alle parochianen

Denken aan de toekomst



Wat zijn volgens jou de zwaktes van onze Mariaparochie?

We zijn met weinig parochianen en vrijwilligers

Er is weinig samenwerking met scholen, rusthuizen, 

jeugdbewegingen
Er is nog steeds veel vraag naar de initiatiesacramenten maar 

dit uit zich niet in engagement achteraf

Sommigen hangen nog teveel aan de eigen kerktoren

en blijven wij/zij denken



Wat zijn volgens jou de zwaktes van onze Mariaparochie?

We horen te denken voor heel de gemeenschap,

niet voor het kleine groepje dat we kennen.

We mogen niet bang zijn (vrees niet …)

We dienen op lange termijn te denken

We willen denken vanuit het perspectief van de vreemdeling
We beogen synodaal te denken 

(= via gebed de Geest in ons laten werken, dat vraagt openheid 

voor de Geest en vertrouwen, het is een levenshouding, geen 

methodiek)



Hoe kunnen we jonge mensen, buitenkerkelijken, 
randkerkelijken of nieuwe bewoners aantrekken?

nieuwsbrief voor iedereen

andere onderwerpen voor de jeugd/moderne teksten

Zingt Jubilate gebruiken
acolieten betrekken bij de vormelingen



Dit is nooit een doel op zich, maar

‘waar het hart vol van is, loopt de mond van over’

We zetten in op digitale media

Zorgen voor diversiteit in onze ploegen

Vreugde van het geloof uitdragen
Getuigen in ons dagelijkse doen

Vormelingen worden uitgenodigd voor de ontmoetingsdagen 

van Kamino

Vormelingen worden uitgenodigd om acoliet te zijn

Hoe kunnen we jonge mensen, buitenkerkelijken, 
randkerkelijken of nieuwe bewoners aantrekken?



synodaliteit zorgt voor verbondenheid

zelf ons geloof versterken door de school voor geloofsverdieping

nieuwe initiatieven zoals tentoonstellingen in de kerk

Jeugdbewegingen: kunnen gelovige grootouders hier iets 

betekenen?
gesprek in de Geest om de verbondenheid te vergroten

Hoe kunnen we jonge mensen, buitenkerkelijken, 
randkerkelijken of nieuwe bewoners aantrekken?



DE KERK 
VAN DE 

TOEKOMST
Waar gaan we naartoe?



De katholieke kerk groeit nog steeds, maar niet hier …

wel in Afrika, Azië, Zuid-Amerika.

Vermits de katholieke kerk universeel is,
heeft dit ook invloed op ons.

Onze visie is niet de visie van heel de kerk,

onze problemen zijn niet die van heel de kerk.



Vormingsdag 
parochieploegen:

De toekomst van de 
parochies in ons bisdom

4 adviezen van de 
pastorale raad



PR

BR DV BR + 

DB
PR+

BR+

PRR

diakensParochie 

assistenten

parochie

ploegen



1. MISSIONAIRE PAROCHIE 
MOET DE ONTMOETING MET CHRISTUS 

MOGELIJK MAKEN

Bodembedekkende pastoraal loslaten

Vreugde en welzijn medewerkers

Samenwerken als broeders en zusters

Eucharistie = uitgangspunt

Focus op levende kernen waar jongeren, jonge 

gezinnen, nieuwkomers, catechumenen thuis zijn

Priester = teamspeler

Parochieploeg = beleidsploeg



2. SYNODALE MANIER VAN WERKEN 
IN DE PAROCHIE

Overal (en iedereen) moet de vraag

‘Is dit wat de Geest wil, of is dit wat ik wil?

gesteld worden (stellen).

Dus: biddend oplossingen zoeken, 

biddend initiatieven aftoetsen, …



3. DIACONIE 
IN HET HART VAN DE GEMEENSCHAP

In alles wat we doen oog hebben voor wie/wat 
kwetsbaar is.

Wat kan ik (met anderen) doen voor de 
gemeenschap?

Kwetsbaarheid: jongeren, psychische 
kwetsbaarheid, ecologie, migranten en daklozen, 

eenzaamheid en anonimisering



4. AANDACHT VOOR PLEKKEN WAAR 
STILTE, BEZINNING EN SCHOONHEID 

ONTDEKT EN BELEEFD KUNNEN WORDEN

Kerken toegankelijk houden voor passanten

Herontdekking van een cultuur van stilte (ook in de 

liturgie)

De natuur als plek van stilte

Geestelijke begeleiding verder uitbouwen

Schoonheid leidt naar spiritualiteit



TOT SLOT
“We zijn allemaal 

pelgrims van hoop

onderweg

zonder de weg al te kennen

hoopvol

want de toekomst 

werpt een lichtstraal 

in het heden”




	Slide 1: Pastoraal beraad  17 juni
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: Onze Vader
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21: De kerk van de toekomst
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25: 1. Missionaire parochie  moet de ontmoeting met Christus mogelijk maken
	Slide 26: 2. Synodale manier van werken  in de parochie
	Slide 27: 3. Diaconie  in het hart van de gemeenschap
	Slide 28: 4. Aandacht voor plekken waar stilte, bezinning en schoonheid ontdekt en beleefd kunnen worden
	Slide 29: Tot slot
	Slide 30

